
Proef het karakter van de streek
Of je nu houdt van een blokje boerenkaas, versgebakken 
brood of zelfgemaakte jam: in de Achterhoek moet je 
zijn! Hier vind je veel bedrijven die vol passie hun eigen 
kaas, fruit, vlees, brood of ijs maken. Vaak hebben ze 
een klein winkeltje of een stalletje langs de kant van 
de weg waar je de producten kunt kopen. Ook leuk 
om een souvenir voor thuis mee te nemen! Natuurlijk 
maak je ook bij restaurants kennis met de smakelijke 
ambachtelijke streekproducten vers van het land. 
achterhoek.nl/streekproducten

Eén van de grootste wijnstreken van 
Nederland
De Achterhoek is één van de grootste wijnstreken van 
Nederland. Je verkent de wijngaarden het best met 
de speciaal ontwikkelde Achterhoekse wijnroutes 
(informeer bij de VVV). Fiets langs de mooiste 
wijndomeinen waar de wijnboeren je met passie 
vertellen over hun product. Bij enkele wijngaarden kun 
je zelfs overnachten! 
achterhoek.nl/wijngaarden
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Musea in de Achterhoek
De Achterhoek staat bekend om haar rust en ruimte en oneindige 
fiets- en wandelmogelijkheden. Maar wist je dat te midden van 
dit prachtige coulisselandschap ook tal van bijzondere kunstmu-
sea en prachtige historische parels wachten om ontdekt te wor-
den? Denk aan schilderkunst van Piet Mondriaan en Carel Willink 
of glaskunst van René Lalique. Werken van o.a. deze kunstenaars 
zijn allemaal te bewonderen in de Achterhoek. Daarnaast barst de 
Achterhoek van de cultuurhistorie. Bezoek musea over Tweede 
Wereldoorlog, unieke archeologische vondsten of leer meer over 
oude vervlogen gebruiken van het Achterhoekse platteland.

Of wat dacht je van eeuwenoude kastelen en landhuizen waar 
een aantal musea is gevestigd, waar je je heerlijk kunt laten 
onderdompelen in de rijke historie. Ook voor de kleintjes zijn er 
leerzame maar vooral ook leuke musea die de kinderen door mid-
del van een speciale speurtocht op een speelse manier kennis 
laten maken met kunst en historie. Geniet na je bezoek van een 
drankje of hapje in het museumcafé of neem plaats bij één van 
de naastgelegen gastvrije horecazaken die er te vinden zijn. 
musea-achterhoek.nl 

Wild eten in de Achterhoek 
Het is een van de vele redenen waarom mensen naar de Achter-
hoek komen: de traditie van het wild eten. Wanneer in oktober 

de herfst zijn intrede doet, kun je overal in de streek genieten 
van het beste wild. Achterhoekse koks verwerken het pure, mal-
se vlees tot vernieuwende gerechten of echte wildklassiekers.

Al 42 jaar een warm welkom
Elk jaar slaan de restaurants en hotels in de Achterhoek de han-
den ineen om de wildliefhebber goed in de watten te leggen, 
met uitgebreide diners, proeverijen en meerdaagse wildarrange-
menten. Op wildetenindeachterhoek.nl vind je dé wildrestaurants 
met ruim 70 heerlijke arrangementen voor dit najaar. Kom en 
geniet van de rust, ruimte en de rijke traditie van Wild eten in de 
Achterhoek.

Kleurenpracht 
Tijdens het wildseizoen is de Achterhoek misschien wel op z’n 
mooist. De uitgestrekte bossen betoveren je met hun kleuren-
pracht. De schilderachtige dorpjes en karakteristieke steden 
omarmen je met hun warmte. Mét natuurlijk de bijbehorende 
culinaire verwennerij. Het landschap kenmerkt zich door een 
afwisseling van uitgestrekte bossen, pittoreske dorpen, statige 
herenhuizen en oude kastelen. Op glooiende heuvels geniet je 
van prachtige vergezichten. Tijdens een herfstwandeling sta je 
versteld van het steeds veranderende decor.
wildetenindeachterhoek.nl
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